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VERWERKING



De jonge Gary is eigenaar van een 
goedlopende speelgoedwinkel en heeft 
een prima contact met zijn klanten. 
Dan hoort hij dat de zakenman Jim in 
dezelfde straat een grote speelgoed-
zaak wil openen. Jim staat bekend om 
zijn harde manier van zaken doen. 
Winst en succes boeken gaan boven 
alles en vaak ten koste van de con-
currentie. Hij verklaart Gary direct 
tot doelwit en de strijd om de klanten 
barst los. Gary wordt uiteindelijk 
zelfs gedwongen zijn winkel te sluiten 

en Jim lijkt als winnaar uit de bus te komen. Maar 
dan keert het tij en blijkt de echte boodschap 

van kerst een bijzondere uitwerking te hebben in het leven van 
de beide mannen.



Rondom en op Kerst gaan onze 
gedachten naar de geboorte  
van Jezus; het geschenk van  

Licht in een donkere wereld,  
het geschenk van genade.

Maar na Kerst gaat ons leven weer verder en ook het verhaal 
in de Bijbel gaat verder. We lezen verhalen over een volwassen 
Jezus, wat Hij zei en deed, en hoe Hij de genade van God, Zijn Vader, 
weerspiegelde en ons handvatten aanreikte om evenzo die genade 
te weerspiegelen en door te geven. Een boodschap die Gary in 

zijn leven ter harte heeft genomen en niet alleen hemzelf 
maar ook de ander tot zegen is.



Dreiging
We krijgen in ons leven af en toe berichten die ons laten 
schrikken. Berichten vol dreiging over ons werk, onze ge
zondheid, onze maatschappij, ons gezin. Noem maar op.

In Christmas Grace krijgt Gary het bericht dat hij in zijn eigen 
straat met een grote concurrent te maken krijgt. Zijn reactie 
is dat hij daar weinig anders aan kan doen dan de situatie 
aan God over te laten.

In  2 Kronieken 20 ontvangt koning Josafat ook een 
bericht vol dreiging. Hem werd verteld dat er een grote 
troepenmacht op hem afkwam. De schrik sloeg hem om 
het hart en hij werd bang. Een zeer menselijke reactie. 
Ook voor mensen met een groot geloof in God. Het punt 
is dan ook niet zozeer dat je niet bang mag worden 
– het punt is wat je met je angst doet – waar je met die 

angst naar toe gaat. Josafat ging er 
onmiddellijk mee naar God – Josafat 
werd bevreesd en zette er zijn zinnen 
op om de HEERE te zoeken.

 Wat vind je van deze  reactie?

  Wat is jouw eerste  
reactie wanneer  
je een dreigend  
bericht ontvangt?  
En je tweede?



Vriendelijkheid
Wanneer een meisje zich onvriendelijk uitlaat over Jim 
Tollman, zegt Gary: ‘Misschien moet hij meer mensen 
ontmoeten die hem vriendelijkheid tonen.’

In Spreuken lezen we dat een vriendelijk antwoord woede 
doet bedaren (  15:1 NBV) en wordt vriendelijkheid honing 
voor de ziel en genezing voor het lichaam genoemd  
(  16:24).
Nu is het niet zo moeilijk om vriendelijk te zijn tegen die 
mensen die ons vriendelijk behandelen, maar wanneer wij 
onheus of onrechtvaardig worden behandeld is vriendelijk 
blijven geen eenvoudige opdracht.

  Hoe ga jij daar hiermee om?



Vertrouwen
Hoewel Gary uiteraard teleurgesteld is dat hij zijn 
winkel moet sluiten, raakt hij niet in paniek en blijft 
hij vol vertrouwen dat God een liefdevolle vader is en 
er ongetwijfeld een goede reden voor zal hebben dat 
het gaat zoals het gaat.

In het bekende lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
komen we ook regels van die strekking tegen:
 
Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
 
Het vraagt om een diep geloof en groot vertrouwen om God te volgen en je waaromvragen 
in Zijn handen te leggen, je geborgen bij Hem te weten, ook als het in je leven stormt. 
Vooral wanneer Hij niet het antwoord geeft waar jij zo naar verlangt, wanneer alles 
anders gaat dan gehoopt, en je er helemaal niets meer van begrijpt.
God vraagt echter niet aan ons of we Hem willen begrijpen… Hij vraagt of we Hem 
willen vertrouwen. 
Dat vraagt om een onderwerping van ons gevoel en de keuze om ons vast te klampen 
aan de belofte en de zekerheid dat we nooit uit Zijn hand zullen vallen. Het water kan 
ons aan de lippen staan – maar Hij zal nooit toelaten dat we kopje onder gaan!

  Durf jij je God te vertrouwen? Zo niet, wat houd je tegen?



Zaaien
Het zanggroepje zoekt Gary op om hem wat kerstvreugde 
te bezorgen. Hij stuurt hen echter weg en de missie 
lijkt mislukt. Inderdaad… lijkt, want veel later blijkt 
dat door dit gezang de harde korst rondom Gary’s hart 
begint te brokkelen.

Dit deel van het verhaal moedigt aan om te blijven 
zaaien van Gods woord en liefde. Ook wanneer het 
ogenschijnlijk verspilde moeite is.
Een tekst die nogal in soortgelijke context wordt 
aangehaald, is  Prediker 1:11  
Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.
En in  2 Timotheüs 4:2 lezen we:  
Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen.
Maar… elders in de Bijbel staat ook dat we geen parels voor de zwijnen moeiten 
gooien (  Mattheus 7:6).

 En hoe vertaal je ze naar jouw leven van alledag?

 Hoe interpreteer jij deze teksten?



  In hoeverre is het feit dat we allemaal van genade leven van invloed op jouw houding tegenover anderen?

Geven wat je  
hebt ontvangen
Gary is zo dankbaar voor alles wat hij van God heeft 
ontvangen aan genade, aan nieuwe kansen en zegeningen, 
dat hij het niet voor zichzelf wil houden, maar ervan 
wil uitdelen. Ook, nee juist, aan degene die hem het zo 
moeilijk heeft gemaakt. Een daad van genade, maar ook 
een daad van vergeving. Zelf verfrist en gereinigd door 
het Levende Water, in de levensrivier, gunt hij dit ook 
een ander. Zelfs zijn vijanden.

Lees  Mattheüs 18:2335 – de gelijkenis van de onbarmhartige (ongenadige) 
dienstknecht. In deze gelijkenis illustreert Jezus hoe iemand die veel was kwijtgescholden, 
niets van deze genade wil delen. Sterker nog, hij laat een ander, die hem veel minder 
schuldig was dan wat hemzelf net was kwijtgescholden, in de gevangenis werpen.
Ons voor ogen houden dat we zelf ook uit genade leven, helpt ons de ander ook met 
genade tegemoet te treden en te delen van wat we zelf hebben ontvangen. Ofwel: 
‘Zoals ik zwem – in die rivier van Hem, zo mag jij in die van mij.’ (dichter onbekend).



Godsgeschenk
De genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here  
(  Romeinen 6:23 NBG)

De geboorte van Jezus was Gods geschenk aan jou, voor nu 
en voor de eeuwigheid.
Jim durfde dit eerst niet aan te pakken, omdat hij vond dat 
hij dit geschenk, deze genade niet had verdiend. Maar een 
geschenk kun je niet verdienen, want dat is het geen 
geschenk maar, maar een verdienste, een beloning.

Iets aannemen wat je niet verdient, en dan ook nog iets 
waarvan jij vindt dat je het niet waard bent, kost ons vaak 
moeite. We durven/kunnen bijna niet geloven dat God echt en onvoorwaardelijk van 
ons houdt. Toch is dat wat de Bijbel ons leert – God is en blijft altijd dezelfde, en ook 
Zijn liefde is onveranderlijk. Het enige wat kan veranderen is ons vermogen om die 
liefde te ontvangen.

  Heb jij al, net als Jim, de moed gehad om je handen te openen en 
het geschenk van Gods liefde, Gods genade echt aan te nemen?



BONUSVRAAG
Gary raakte veel trouwe klanten kwijt aan de concurrent. Misschien zijn er in jouw 
omgeving ook winkeliers die hun zaak moeten sluiten omdat ze niet tegen het 
assortiment en de prijzen of de leveringssnelheid van hun concurrent op kunnen.

  Wat doe jij wanneer je vaste klant ben bij een winkelier in 
jouw omgeving, of misschien zelfs wel bij een winkelier uit 
jouw kerkelijke gemeente, en je iets wilt kopen dat door een 
concurrerende winkel (of webshop) sneller en goedkoper 
geleverd kan worden?

BONUSTIP
Wij mogen genadebrengers zijn. Soms gaat dat vanzelf, 
soms kost het veel moeite om genade door te geven,  
vooral wanneer die ander jou dwarszit, onheus behandelt, 
probeert te overschaduwen, of wat dan ook. Het kan helpen 
om hen als jouw ‘genadetrainer’ te beschouwen. Zij helpen 
jou in het beoefenen, het trainen, van genadig zijn en 
genadig reageren.
En… vergeet niet dat je af en toe ook zelf een ‘genadetrainer’ 
voor een ander bent…


