Road to Emmaus Bijbelstudie
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De film ‘Road to Emmaus’ volgt het verhaal van Lucas 24:13-49 en verbeeldt hoe
het gesprek tussen Jezus en zijn twee volgelingen verlopen zou kunnen zijn. De
film is gebaseerd op de verhalen en gedeelten uit de Bijbel (de boeken van Mozes
alsook de uitleg daarvan in het Nieuwe Testament).

VOOR BESPREKING IN KLEINE GROEPEN
1. Beschrijf de impact die de film op je heeft.

2. Er zijn ongetwijfeld gebeurtenissen in ons leven waarbij we een antwoord
proberen op de vraag ‘waarom’. Stel je eens voor dat jij een van de twee
volgelingen uit Emmaus was en praatte over moeilijke gebeurtenissen in je
leven of vervlogen hoop. Waar zou je dan op dit moment over praten?

3. Heb je Jezus beter leren kennen door het zien van de film en zo ja, op welke
manier?

VOOR BESPREKING IN GROTERE GROEPEN
(vraag ook naar feedback vanuit de kleine groepen, als de tijd dit toelaat).

4. Als je de mensen nu (in 2013) zou vragen wat zij verwachten van een messias,
welke antwoorden zou je dan krijgen?

5. Jezus haalde in zijn gesprek de boeken van Mozes en de Profeten aan om het
mysterie van zijn dood uit te leggen. Wat zegt dit over de Bijbel?

6. Wat heb je geleerd over de volgende onderwerpen toen je naar de film keek?
» Het kwaad in de wereld
» Je eigen hart
» De manier waarop God naar zondaars kijkt
» De ‘sleutel’ voor onze relatie met God

2 | PAGINA
ROAD TO EMMAUS DISCUSSIEGIDS
© 2013 HARTVANPASEN.NL



ROAD TO EMMAUS DISCUSSIEGIDS

7. Kies een persoon of gebeurtenis uit de film die je het meest aanspreekt en leg
uit waarom.

8. Hoe zou je, na het zien van de film, aan iemand uitleggen waarom Jezus moest
lijden en sterven?

9. Als je als een van Jezus’ volgelingen vandaag de dag met Hem onderweg zou
zijn, wat zou je Hem dan willen vragen?

10. Wat leert het gesprek tussen Jezus en zijn volgelingen onderweg naar
Emmaus jou over zijn betrokkenheid op jouw dagelijks leven? Hoe helpt het je
om naar je leven in de toekomst te kijken?

UIT HET SCRIPT VAN DE FILM ROAD TO EMMAUS:

‘Jesaja beschrijft de gebeurtenis alsof het al gebeurd is. Hij schrijft: ‘Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst’ (Jesaja 9:5).

En later schrijft hij: ‘Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor
ons welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing’ (Jesaja 53:5).
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